Ik ben Rob Geurtsen, 63 jaar oud. Sinds februari 2018
woon ik samen met Ingrid o
Feijin het mooie Brabantse
Oosterhout. Mijn hobby’s
zijn tennis en voetbal en
samen houden we van rei-
zen.

lk heb me aangemeld
omdat ik bij mijn laatste
bezoek aan het Haags
Kunstogen Laboratorium
het magazine van Vereni-
ging OOG in OOG zag liggen met daarm hetinterview
met Axel Franken. Na een kort gesprek met Axel over
de vereniging besloot ik lid te worden. V66r deze tijd
kende ik de vereniging nog niet.
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Mijn ervaringen met mijn oogprothese gaan terug naar
1956. Als baby ging ik met mijn ouders naar Den Haag.
Enkele weken na mijn geboorte was geconstateerd
dat de adertjes in mijn oog verstopt zaten en dat het
oog blind was. Toentertijd was er één oplossing; het
oog verwijderen en -zo vertelde zij mij later- de toen
revolutionaire ontdekking van de kunstoog prothese
toe te passen. Mijn ‘oogverhaal’ is te lang voor dit
artikel, maar ik kan overduidelijk stellen dat tot op
heden mijn ervaringen met de familie Franken en hun
medewerkers meer dan positief is.

Hoe het is om te kijken met één oog! Ik weet niet
beter. Het heeft op zich tot weinig problemen geleid.
Het worden uitgesloten van diverse beroepen, spor-
ten en de extra keuringen voor rijbewijs en verzeke-
ringen daarentegen wel. Al is daar in de loop jaren wel
wat aan veranderd, maar het kan nog veel beter.

Voor het CIOS, de toenmalige opleiding voor sport-
leraar, werd ik afgewezen omdat het risico te groot
was dat bij het voordoen van een ‘vogelnestje’. Bij deze
oefening hang je in de ringen met het hoofd naar be-
neden. De kans was aanwezig dat mijn oog eruit zou
vallen en dat de kinderen dan een trauma zouden
oplopen.
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Mijn blinde oog moet eruit. Ik ben vele behan-
delingenverder, en de dag die je dachtdatnooit
zou komen, komt toch: ergens dit najaar krijg
ik een evisceratie. Een ee-vieze-rare-wat?

Een evisceratie is een vriendelijk woord voor een
oogverwijderingsoperatie. De oogbol blijft intact, de
iris wordt weggesneden en via die opening wordt de
oogbol leeggehaald, waarna er een kunststofballetje in
wordt gedaan voor de nodige opvulling. Het oog
wordt dichtgenaaid en wat er dan overblijft ziet er net
zo uit als de binnenkant van je wang.

Gruwelijk. Afschuwelijk. lk krijg een zombie-
oog.

Ik snap dat het niet anders kan, maar het gaat hier wel
om een oog! Dat zit midden in je gezicht. Een oog
verliezen, als metafoor voor de spiegels van je ziel, is
jezelf kwijtraken, of in ieder geval de angst daarvoor.
Het was de afgelopen 3,5 jaar niet de bedoeling dat ik
op weg ging naar een nep-oog, wat een leugenachtig
alternatief is voor mijn eigen oorspronkelijke oog. Ik
voel me kwaad, verdrietig, wrokkig, en eenzaam.

Hoe ik na de operatie ben; ik heb geen idee. lk zie
enorm op tegen in de spiegel moeten kijken en dan
mijn nieuwe gezicht zien, met een normaal oog en een
zombie-oog. Maar zorgen voor morgen hebben geen
enkele zin, dus ik moet focussen op vandaag, op hier,
het nu. Na de operatie loop ik een paar maanden met
een ooglapje, ook al zoiets waar ik niet bepaald naar
uitkijk. Op internet circuleren foto’s van vrouwen met
een ‘sexy ooglapje’.

Je hebt naar mijn idee een vreemde fetisj als je een
ooglapje sexy vindt, maar misschien gaat een hele
nieuwe werkelijkheid voor mij open ergens dit najaar
en vallen mannen en vrouwen bij bosjes voor mijn
nieuwe, reuze sexy uiterlijk.

Pas vier weken na de operatie kan ik voor het eerst
naar een nep-oog-kunstenaar, met een moeilijk woord
heten die ‘ocularist’. Een naam die mij eerder doet
denken aan een soort Oosterse waarzegger, maar wat
toch echt iemand schijnt te zijn die een prachtig
kunstoog moet kunnen maken. Die eerste afspraak is
pas aan het eind van dit jaar. Dat voelt oneindig ver
weg.

Wordt vervolgd.... Rita Verduin
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