Door Lous Prins

Met prachtig weer en dertien gezellige mensen
gingen we een dagje uit naar het mooie en
historische vestingstadje Heusden.

We verzamelden op de parkeerplaats buiten de ves-
tiging. Carel Beckeringh, lid van OOG in OOG, inwo-
ner van de stad Heusden
en tevens onze stadsgids,
kwam ons ophalen en nam
ons mee terug in de tijd.
We wandelden naar de
vesting en voor de officiéle
stadstour begon, werden wij eerst verrast met een
bakje koffie/thee met lekkere cake bij Bakkertje Deeg.
Veel mensen hadden een strategisch goed plekje aan
tafel gevonden en konden zo met een beperkt ge-
zichtsveld toch alles goed overzien. Na de koffie en
het gezellig samenzijn kon de echte tour door de tijd
beginnen!

Carel vertelde boeiend over de Spaanse belegering en
over de verschillende rampen die hadden plaatsgevon-
den in de loop der tijd. In 1680 werden het kasteel en
omliggende huizen verwoest,
doordat de bliksem in de kruit-
toren sloeg. Tegen het einde van
de Tweede Wereldoorlog zoch-
ten de Duitsers hun heil achter
. een nieuwe linie en bliezen alle
hoogste punten in de vesting, het
stadhuis en twee kerktorens, op. Wat me ook is bij-
gebleven was de legende over de Engelse konings-
dochter Sophia, die door de Heer van Heusden zou
zijn geschaakt. Tijdens de wandeling was er veel on-
derling contact, werd er veel gelachen en was door
alle trappetjes op en af dieptezien wel een van de
meest besproken onderwerpen.

Na bijna twee uur waren we terug bij Bakkertje Deeg
voor een smakelijke lunch met gezellig samenzun' Aan
tafel hoorde ik al mooie
suggesties voor de wande-
ling voor volgend jaar. He-
laas komt zoals altijd een
einde aan een fantastische
en leerzame dag en ging
ledereen zijns weeg.

Rest mij nog Maaike te bedanken voor het organiseren
en Carel voor zijn interessante rondleiding!

Een maand na de oogverwijderingsoperatie
kon ik naar de kunstogenwinkel om een nieuw
oog te laten aanmeten.

De afspraak was op een maandag en ik moest ervoor
naar Den Haag. Drie maanden later, in totaal vier
maanden na de operatie, kreeg ik mijn definitieve
oogprothese. Er was gezegd dat dit proces zo'n twee
maanden zou duren. Had ik pech dat het zo lang
duurde?

Niet echt. Mijn oog bleek simpelweg moeilijk na te
maken. Een kunstoog kan een bol zijn, een grote
knikker, maar na een evisceratie houd je je eigen
oogbol.

De iris verdwijnt bij de operatie en het oog is wat
kleiner dan het overgebleven goede oog. Over dat
kleine, volledig witte oogje komt de oogprothese, dat
is een schaaltje, vergelijkbaar met een schelp.

Omdat de buitenste natte laag van je oog behouden
blijft en het schaaltje nat wordt gemaakt bij het inzet-
ten, zuigt het zich vacuum waardoor het zich fixeert
op de oogbol. Het fijne aan deze vinding is dat het
kunstoog meebeweegt met het andere oog.

Alleen zwaar spierwerk zoals bij scheelzien nodig is,
lukt niet. Na de eerste meetafspraak mocht ik een
tijdelijk oog, dat qua vorm wonderwel paste, meene-
men of eigenlijk, ik mocht het laten zitten. |k arriveer-
de bij de afspraak met een ooglapje op en verliet het
pand met een blauw kunstoog. Mijn overgebleven
eigen oog is donkergroen.

Tot mijn grote verrassing kon ik de prothese meteen
dag en nacht inhouden. De eerste paar weken met
een grotere hoeveelheid snotterige oogrotzooi, maar
na circa twee weken geeft mijn eigen weefsel zich over
en zit het oog er 24/7 in zonder noemenswaardige
klachten.

Hoewel ik de prothese nog niet de juiste oogkleur
heeft, ben ik er nu al enorm blij mee.

De allergrootste winst: ik heb geen hoofdpijn meer.

Wordt vervolgd... Rita Verduin



